
	 Je	liefde,	je	warmte,	je	grappen	en	je	lach.
	 We	zullen	je	missen,	iedere	dag

Na een fijn en hardwerkend leven nemen wij afscheid 
van onze lieve vader, opa en vriend

Hans Janssen

07-04-1960 02-03-2017

Pim Maike
Bram
Joyce Richenel
 Cheyenne 
 Milana
Kim Ferry
 Phéline

02-03-2017, Rozendaal

Op zondag 5 maart vanaf 14.00 uur is er gelegenheid 
om afscheid te nemen van Hans en de familie te 
condoleren in Uitvaartcentrum Memorarium Gelderland, 
Verlengde Hoflaan 74 te Arnhem.

De uitvaartmis is op dinsdag 7 maart om 14.00 uur 
in de H. Antonius van Padua Kerk, 
Notaris Stephanus Roesstraat 40 te Winssen.

Aansluitend wordt het lichaam van Hans bijgezet in het 
graf op begraafplaats R.K. Begraafplaats te Winssen.

Daarnaast kunt u een persoonlijke tekst voor Hans 
schrijven op het bijgesloten klaverblad. Dit klaverblad 
kunt u afgeven bij de condoleance of voor de 
uitvaartmis op de kist neer leggen.

Correspondentieadres:
Klapstraat 11
6842 AC  Arnhem



Hans Janssen
 

Tot	het	laatste	toe	wilde	je	leven,
door	je	sterke	wil	hier	toe	gedreven.

Je	geest	nog	op	volle	kracht,
maar	over	je	lichaam	had	je	geen	macht.


